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TOETSENTOVENAAR

PROJECT SUPERSISTER HEET DE NIEUWSTE UITDAGING VOOR ROBERT JAN STIPS (69). EEN TERUGKEER IN

DE TIJD, TERWIJL DE REUNIE AL PLAATSHAD BI| DE MILLENNIUMWISSELING. DE MUZIEK VOOR RETSIS REPUS
SCHREEF HI) TI/DENS DE NITS-TOURNEE. DE OPTREDENS WACHTEN, EN DAARNA WEER AAN DE SLAG MET DE
NITS. OOK VOOR EEN TOETSENTOVENAAR IS HET HARD WERKEN. DOOR JOHN OOMKES

k heb niet zo veel met popmuziek", zegt kerkorganist Anton Pauw.

In de Grote of St. Bavokerk in Haarlem is hij een van de twee vaste

bespelers van het Christiaan Miillerorgel. Dat gold bij de opleve-

ring (1735-1738) als het grootste in de wereld en is nog altijd een

wereldwonder. Pauw ontsluit welwillend het orgel met zijn soms
wandhoge pijpen voor Robert Jan Stips. De Delftenaar raakt sinds
kort op zijn concertreis door Nederland verzeild in kleine dorpskerkjes
met statige instrumenten van een veel kleiner formaat dan in de Oude
Baaf. Dan kan de toetsenman in Stips zich nauwelijks bedwingen de
soms zeer bejaarde pijporgels te beroeren. Dat is er in Haarlem niet
bij, want het Miillerorgel verkeert in groot onderhoud. “Kom later maar
terug om te spelen”, zegt Pauw, als Stips gebiologeerd raakt door de
aanblik van het instrument waarop Héndel, Mozart en Mendelssohn
hebben gespeeld. Een afspraak in de tijd, een niet geplande terugkeer
naar een nauwelijks te definiéren punt in de tijd - dat appelleert. Het is
ook de reden dat Robert Jan Stips de band uit zijn jeugdjaren opnieuw
tot leven heeft gewekt.

Keuzes

“Het is een gezinsmatig probleem”, formuleert Robert Jan Stips, zoals
alleen hij dat kan. We zijn neergestreken in een etablissement aan

de voet van de laatgotische kerk, dat de toepasselijke naam Caril-

lon draagt. We hebben het over zijn kinderen, 17 en 19 jaar, en hun
veronderstelde interesse in het muzikale cv van hun 69-jarige vader.
"Ik ben gewoon heel veel met muziek bezig. Naast periodes dat ik
vrijwel niets doe, zijn er ook maanden van harde arbeid. Ga maar na:
een tour met The Nits van eind 2017 tot zomer 2018 met honderd of
meer optredens. Tussendoor schreef ik al de muziek voor het project,
RETSIS REPUS. Arrangeren, in oktober opnemen, in november en
december afmixen, de strijkers opnemen. Hoezen laten vormgeven,
enzovoort. En dan de optredens. Repeteren, inslijpen. Tot en met april
is het bikkelen om het voor elkaar te krijgen." De droge conclusie: “Tja,
dan lijdt het persoonlijke leven daar een beetje onder.”

Stips’ dochter, de oudste, heet Floyd. “Zoals Floyd Patterson. Mijn
vrouw en ik huldigden bij het kinderen krijgen de filosofie van één
naam, ongeacht of het een jongen of een meisje zou worden. Onze
zoon heet Nomee, een verzonnen naam. Floyd gaat geschiedenis
studeren. Net als haar broer wil ze geen muzikant worden. Is niks mis
mee, hoor. Van mij mogen ze politieagent worden. Nomee twijfelt tus-
sen fotografie en ‘iets met dieren.”

De kinderen zijn op een leeftijd gekomen dat het leven stolt. “Tot het
besluit dat je absoluut niet de keuzes van je vader wilt maken. Zoiets
had ik met mijn broer Wouter, zes jaar ouder. Ik weet nog dat ik naar

hem keek en dacht ‘oh, gaat dat dan zo. Nou, dan doe ik dat maar
niet'.”

Robert Jan Stips was er tegen zijn twintigste allang uit wat hij wilde
worden. “Dat lag ook aan die tijd. Ik prijs mezelf zeer gelukkig dat ik
in de jaren zestig heb mogen ontluiken, zelf alles heb kunnen ont-
dekken. We onze kinderen meegenomen naar Parijs, maar door de
apparatuur van vandaag hadden ze het gevoel alles al te kennen. Wij
hadden destijds nog de illusie van een nieuwe wereld, zij gaan kijken
of het klopt. Voor onze generatie lonkte het avontuur, de generatie
van mijn kinderen is uit op persoonlijke contacten. Wij werden nog
ziek van de olijfolie. Kun je je dat nu nog voorstellen?”

Tijdreis

Dat terugkijken en figuurlijk omdraaien heeft een tweede beteke-
nislaag omdat Stips op RETSIS REPUS een tijdreis maakt, om het
met Proust te zeggen, & la recherche du temps perdu. Wie RETSIS
REPUS achterstevoren leest, vindt Super Sister. Supersister. Een
kleine vijftig jaar geleden was die Haagse band een begrip tot ver in
het buitenland, qua betekenis vergelijkbaar met tijdgenoten als King
Crimson van Robert Fripp, een project dat in zijn zoveelste verschij-
ning ook nogq altijd bestaat.

Achteraf bekeken is Supersister een baanbrekende band, en niet
alleen naar Hollandse maatstaven. De band rond Robert Jan

Stips opereerde zonder gitaar en de muziek was niet in stan-
daardsongs gegoten. Tegelijk had Supersister's sound zeer te maken
met de tijd zelf.

“Voor mij is het geluid van Supersister heel goed te duiden. Het
stoelt voor een flink deel op mijn pianolessen uit mijn jeugd. Ik kreeg
veel Franse muziek op mijn lessenaar - Debussy, Ravel, Milhaud.
Toen ging echt een wereld voor me open, zo van, wacht even! Wow!
Dit klinkt totaal anders. En waarom is dat zo?"

"“Als ik dan onze Supersistermuziek ontleed, is een van de sleutels
de Franse klassieke muziek uit de eerste helft van de vorige eeuw.
Mij werd duidelijk dat de Franse componisten hun akkoorden niet
rond tertsen opbouwden” - Stips zingt een standaardtoonladder -
“maar van kwarten. Dan klinkt het opener en bovendien heb je geen
last van mineur en majeur. Je melodieén kleven daardoor nergens
aan vast. Enerzijds is het heel clean, anderzijds komt het heel sensi-
tief en breekbaar over.”

Toen Stips de eerste klanken van Soft Machine hoorde, bleek dat
Robert Wyatt en de zijnen diezelfde werkwijze hadden geadopteerd.
"Hij werkte ook met een orgel met fuzz en gebruikmakend van een
stem, niet van zang. Dat hadden en hebben we nog steeds. Is een
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stem nodig, oké, dan zing ik wel een stukje.” Peinzend: "Bij solo-optre-
dens zing ik nog steeds hele avonden lang. Op diezelfde manier.”

Ook Frank Zappa is een grote inspiratie. “Vooral ook omdat in zijn mu-
ziek humor zit. Je moet heel erg oppassen met humor in de muziek,
maar zoals hij te werk ging, dat mag voor honderd procent - formida-
bel. Ik houd niet van conservatoriumbandjes. Zo van zo veel noten per
minuut en de moeilijkst denkbare grepen. Laat er ook een simpel ak-
koordje tussen zitten, of niks. Het is voor mij, en voor een heleboel
Hollandse groepen die dat ook hebben geprobeerd, niet te duiden
waarom Zappa leuk is.”

Rivier

Marcel Goedhart munt Stips met de titel van zijn terecht bewierookte
NOS-documentaire De Tovernaar Van De Nederpop. Stips is niet zo
van dergelijke typeringen, maar het resultaat van de reportage bevalt
hem omdat die hem neerzet als een nijvere, noeste werker die het niet
alleen van frivoliteiten moet hebben. Het album RETSIS REPUS bevat
zelfs vingerwijzingen naar zijn persoonlijk leven, dagboekaantekenin-
gen, zou je zelfs kunnen zeggen. “Dat had ik vroeger niet zo sterk. Ik
was luchtiger. In de twee suites op de nieuwe plaat ben ik persoonlijker.
In For You And For Nobody Else gebruik ik bijvoorbeeld teksten die
zelfs een heleboel suggereren, zoals bij Are we shrinking, sinking,
fading away. |k werk op een manier waarbij ik woorden binnenkrijg die
ik zelf ook niet begrijp, of in eerste instantie denk niet te begrijpen.
Daar mag ik dan niet aan gaan rommelen, want die woorden komen
mee met de loopjes die opborrelen. Dat komt dan in For You And For
Nobody Else uiteindelijk neer op een plat ‘alles wat ik doe, dat doe ik
voor jou'. Dat is niet zo. Ook niet in mijn leven. Wie ik dan aanspreek?
Monique, mijn vrouw. Of ze heeft gereageerd? Dit weet ze nog niet.”

Aangestipt

Naast talloos veel muzikale nevenprojecten was/is
Robert Jan Stips (Den Haag, 4 februari 1950) actief in:
Supersister (1967-1974; relinie 2000/2001)

Golden Earring (1974-1976)

Sweet d’ Buster (met Bertus Borgers; 1976-1979)
Transister (1979-1980)

The Nits (1981-1996; 2003-heden)

Supersister trad tussen 1967 en 1974 aan in de bezetting met
Robert Jan Stips (toetsen, zang), Sacha van Geest (dwarsfluit;
overleden in 2001), Marco Vrolijk (drums) en Ron van Eck (bas-
gitaar; overleden in 2011). De band had forse hits met She Was
Naked, A Girl Named You en Radio. In 2000-2001 volgde een korte
comeback inclusief Amerikaanse tour.

Supersister bracht negen albums uit:

PRESENT FROM NANCY (1970):

TO THE HIGHEST BIDDER (1971);

PUDDING EN GISTEREN (1972; titelstuk was soundtrack voor Neder-
lands Dans Theater)

SUPERSTARSHINE (compilatie; 1973);

ISKANDER (1973);

SPIRAL STAIRCASE (1974)

MEMORIES ARE NEW (2000; demo's uit 1967, 1972 en 1973)
SUPERSISTERIOUS (live archiefopnamen; 2000)
Supersister Project - RETSIS REPUS (2019)

Hij lacht hard. “Ik heb de plaat opgedragen aan mijn vrouw en kinde-
ren, Als een lichte vergoeding voor al die uren dat ik er niet was. Ze
zijn daar overigens heel nuchter in.”

De wereld is niet geworden wat RJ Stips toen dacht. “Dat klopt
sowieso, maar nu heb ik het vooral over muziek. De pop had een veel
bredere rivier moeten zijn dan die nu is. Next Door Movie, het af-
sluitende instrumentale stuk, staat voor de soort ontwikkeling die

ik had willen horen. Het heeft een rondovorm met een terugkerend
thema. Kamermuzikale pop, poppenhuismuziek zo je wilt, zoiets. Het
zijn tegenwoordig te vaak standaardliedjes - couplet, refrein. Ik mis in
deze tijd een open houding, onvoorspelbaarheid.”

In Supersister had Stips te maken met een groepsproces waarin ieder
bandlid zijn plek wilde innemen. Niet in dit project. “Je hoort nog

wel de invloeden van Sacha en de anderen. Althans, ik hoor ze. In

dit project is de basis aangevuld met strijkers en trombones, maar in
essentie is alles gelijk.”

“Toen ik twintig was, dacht ik: als ik dertig ben, moet ik echt stoppen,
want ik wil geen ouwe lul worden. Hahaha! Dat is gelukkig vanzelf
overgegaan. Dat merk ik aan de meesten van mijn generatie. We krij-
gen wallen onder de ogen, maar iedereen is van binnen jong. Je doet
het misschien wel steeds meer voor jezelf in plaats van voor geld en
aanzien. Je ziet hetzelfde in de jazz: al die ouwe knakkers spelen ook
nog steeds. Als ik alles heb gedaan wat ik zou willen doen, zou ik wel
eens willen stoppen. Ik betwijfel of dat moment ooit komt, want er is
telkens weer iets. Als ik achter een piano ga zitten, kan ik me totaal
verliezen. Dan bestaat er geen belasting meer, geen ellende. Hoewel
- ik kan allang niet meer alles volgen. Ik ben een eenmansbedrijf ge-
worden, dat de muziek daar niet onder wil laten lijden. Ik moet steeds
meer moeite doen om muzikant te blijven. " ®



